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Nieuwsbrief Michaëlkerk 

7 maart 2025 

Biddag voor ons leven  
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen,  
voor arbeid die ik doe,  
wilt U de krachten geven.  
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen,  
voor alles wat ik zaai,  
wilt U de groeikracht geven.  
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen,  
voor alles wat ik maai,  
wilt U de rijpheid geven.  
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen,   
voor woorden die ik spreek,  
wilt U open harten geven.   
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen,  
voor liefde die ik geef  
aan al die zonder leven.  
 
Wij komen Heer tot U  
en vragen om uw zegen  
dat 'k vruchtbaar in uw dienst  
tot eer van U mag leven.    
  
(Ina van der Welle) 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 9 maart – Eerste zondag veertigdagentijd – herbevestiging ambtsdragers 
 

We starten de veertigdagentijd met een dienst waarin onze pastor Yolanda van der Stelt 
voorgaat. In deze (zang)dienst zullen ouderlingen Martin van Herk en Marian Clarijs 
herbevestigd worden.  
Daarnaast worden Adam Hogendijk en Marian Hogendoorn aan u voorgesteld als 
pastorale bezoekmedewerkers. Zij gaan de ouderlingen ondersteuning bieden, met 
name in de 2 wijken die nog vacant zijn (wijk 1 en 5). 
Lector in deze dienst is Liesbeth van de Waerdt en Frank Firet zorgt voor de muzikale 
begeleiding. De kindernevendienst start met hun veertigdagentijdproject. 
 
Woensdag 12 maart, 19.30 uur– Biddag voor Gewas en Arbeid 
 

De tweede woensdag van maart: al eeuwen in ons land Biddag voor gewas en arbeid. Op 
de avond van deze dag komen we naar goed gebruik in de kerk bijeen om luisterend naar 
de Bijbel na te denken over hoe onze arbeid en Gods zegen verband houden met elkaar.  
De dienst begint om 19.30 uur. Ds. Doetie Atema uit Barneveld leidt de dienst. Marian 
Clarijs is zowel ouderling als lector en Wim ter Haar bespeelt het orgel. 
 
Zondag 16 maart – Tweede zondag veertigdagentijd 
 

In deze dienst verwelkomen we ds. Jan Zomer uit Staphorst in ons midden. Namens de 
kerkenraad zijn: Martin van Herk, Arco van den Ham en Kees Gerestein aanwezig. Lector 
is Marjon van den Ham en achter het orgel zit Wim ter Haar.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 9 maart  
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Boerderij De Toekomst, in 
Maarsbergen”. 
 

Evert en Martine Legemaat wonen samen met hun kinderen op Boerderij de 
Toekomst, een historische boerderij uit 1886. Hun hart gaat uit naar het helpen van 
de mensen om hen heen. Mensen die afglijden er weer bij trekken en mensen 
doormiddel van dagbesteding, structuur te bieden en uit hun isolement te halen.  
In 2010 zijn zij gestart met Boerderij de Toekomst. Boerderij de Toekomst is een plek 
waar God voorop staat. Hun verlangen is, dat Gods onvoorwaardelijke liefde door 
hen heen zichtbaar mag worden. Daarnaast is het een plek waar het gezellig is en 
waar zij met elkaar een zinvolle dagbesteding hebben. 
Boerderij de Toekomst is een plaats waar iedereen welkom is.  Zij zetten deze 
prachtige plek, midden in het boeren leven, graag in om mensen te ontmoeten. Ze 
hebben mooie dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, 
maatschappelijke opvang, gehandicapten en jeugdigen.  Daarnaast bieden zij 
tijdelijke crisisopvang voor mensen die een time-out nodig hebben. 
Zij werken met elkaar op de boerderij en genieten zo samen van elke dag. Of ze nu de 
koeien voeren, lammetjes de fles geven, mest scheppen in het geitenhok of de 
planten in de kas water geven. Ieders bijdrage is van belang. Er wordt gewerkt met 
een duidelijke dag structuur, met aandacht voor ieders talenten en mogelijkheden. 
De activiteiten zijn gebaseerd op de dagelijkse, wekelijkse en seizoensgebonden 
werkzaamheden rond een boerderij. 
Boerderij de Toekomst wil een plek bieden waar mensen rust en liefde ervaren. En 
daarvandaan een stap in de juiste richting mogen zetten. 
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
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Biddag – woensdag 12 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Voedselbank Utrechtse Heuvelrug”.  
 

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is opgericht in 2011 en is aangesloten 
bij de Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt uitsluitend met 
onbetaalde vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie.  
De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren 
van verspilling van voedsel.  
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is 
geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en 
particulieren en subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De 
kosten van de stichting zijn direct verbonden aan de uitvoering van de doelstelling 
van de stichting.  
De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt zelf niet of personen in 
aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende 
instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulp verlenen binnen de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners 
van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. 
Ze voorzien tientallen gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich 
wekelijks meer dan 80 vrijwilligers in.  
Helpt u ook uw medemens? Alvast hartelijk dank!  
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek 
   

 

Zondag 16 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Buddy to buddy” 
 

Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten 
aan stads- of dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. 
Contact maken, elkaar leren kennen en ondanks cultuurverschillen verbinding 
aangaan met behoud van eigenwaarde is hierin een groot deel van de oplossing. 
Verbindingen en vriendschappen zorgen voor begrip en wederzijdse integratie. Want, 
bekend maakt bemind. Wij geloven daarom dat Buddy to Buddy op individueel niveau 
bijdraagt aan het welzijn van mensen, maar in dit licht gezien ook heilzaam is voor 
het collectieve maatschappelijke lichaam waar we allemaal deel van uitmaken. 
En we zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent, mogen ook de 
verschillen er zijn.  
De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van 
gelijkwaardigheid. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens 
tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te 
helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij 
zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt 
dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een 
faciliterende rol. 
Door geen hulp te verlenen, maar mensen 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door 
laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren kunnen relaties, gebaseerd op 
gelijkwaardigheid, ontstaan.  
Buddy to Buddy is op meer dan 20 plekken in Nederland actief, waaronder op de 
Utrechtse Heuvelrug. Er zijn meer dan 300 buddy’s actief op de Utrechtse Heuvelrug. 
Kijk voor meer informatie op https://buddytobuddy.nl/.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Bijstand in het Pastoraat.  
 

https://buddytobuddy.nl/
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De diaconie heeft gekozen voor een nieuw zendingsdoel; World Vision. World Vision zet 
zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond 
ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met conflicten en honger. 
World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een toekomst te geven. Doe mee 
en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van de 2 jarige 
Geordy uit Congo.  
 
Geordy, een vrolijk jongetje van 24 maanden, zet zijn eerste stapjes. 
Zijn moeder, Espérance, kijkt vol trots toe. Een half jaar geleden had 
ze hier nog niet op durven hopen. “We waren alle hoop verloren. 
Om mijn zoon ziek te zien, niet in staat om te lopen, brak mijn hart.” 
Geordy was ernstig ondervoed. 
 

Op 13 april 2024 werd Geordy binnengebracht bij de kliniek van 
World Vision in de Democratische Republiek Congo. Zijn symptomen waren alarmerend: 
hij had aanhoudende koorts, ernstig ondergewicht en hij was niet in staat om te lopen. Zijn 
eerste dagen in de kliniek waren kritiek en zorgwekkend. Door een tekort aan genoeg en 
voedzaam eten, was Geordy gevaarlijk ondervoed. 
 

In het poliklinische therapeutische voedingscentrum kreeg Geordy intensieve zorg, 
waaronder het voedingsmiddel Plumpy’nut. Voor 8 weken krijgt hij deze speciale pasta 
toegediend en wordt hij nauw in de gaten gehouden met medische controles. Hierdoor 
gaat zijn gezondheid met flinke stappen vooruit. Op 1 juni 2024 is hij zodanig aangesterkt, 
dat hij ontslagen kan worden uit het programma voor ernstig ondervoede kinderen. 
Plumpy’Nut is een speciaal voedingspasta wat gegeven wordt aan kinderen die ernstig of 
acuut ondervoed zijn. Door dit middel herstelt meer dan 90% van de kinderen binnen 4 
weken na hun eerste dosis Plumpy’Nut. Kinderen gaan van ernstig ondervoed naar een 
gezond gewicht. Nu, maanden later, is Geordy weer gezond en blij. Hij heeft zelfs zijn 
eerste stapjes gezet! Een wonderlijke ontwikkeling die maanden geleden nog onmogelijk 
leek. 
 

Moeder Espérance: “Dankzij de hulp van gezondheidsmedewerkers van World Vision, 
kregen we weer hoop. Geordy is nu een levendige jongen. We zijn voor eeuwig dankbaar.” 
Het programma waar Geordy werd opgenomen is sinds 2022 actief in de DRC. World 
Vision vecht tegen ondervoeding met een innovatieve aanpak. Dit programma wordt 
ondersteund door financiële steun van UNICEF. Sinds de start van het project zijn 78 
kinderen met ernstige acute ondervoeding behandeld door de medewerkers van World 
Vision. Elk kind is anders en de zorg wordt afgestemd op de verschillende behoeftes. Deze 
behandelingen zijn essentieel, omdat ondervoeding nog steeds een serieuze bedreiging is 
voor kinderen. 
 

Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision. 
 

 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 
Open Ochtend op donderdag 
De Open Ochtenden op donderdag zijn voorlopig stil gezet. De Open Ochtend op 
vrijdag blijft wel gewoon doorgaan. 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen van de afgelopen weken zijn bezorgd bij: 
- mw. Mirjam van ’t Veld (23 februari). 
- dhr. van Hussel (2 maart). 
 

 
Kaarsen in de Lijdenstijd 
 
Met advent zijn we gewend om elke week een kaars 
aan te steken als teken dat dat de geboorte van 
Jezus, het licht in de wereld en voor ons leven, 
steeds dichterbij komt.  
 
Komende zondag branden er 6 kaarsen in de kleuren 
van de zondag, waarvan we er elke zondag in de 40-
dagentijd tegen het einde van de dienst één doven. 
Dit doen we vlak voor het uitspreken van de zegen. Want al wordt de tijd steeds 
donkerder: God verlaat ons niet!  
 
Je kunt de kaarsen zien als spiegelbeeld van het aansteken van kaarsen in de 
Adventsperiode: hoe verder we in de 40-dagentijd, in de Lijdenstijd komen, hoe 
donkerder, zwaarder en moeilijker het wordt.  
In deze periode van inkeer en verstilling worden we bepaald bij het verhaal van Jezus’ 
dood, Zijn weg daarnaartoe, maar ook bij Zijn opstanding.  
 
Op de laatste zondag voor Pasen zijn dan tenslotte alle zes kaarsen gedoofd. Op Goede 
Vrijdag dooft ook het Licht van de Paaskaars.  
Als gedenk moment dat Jezus Christus met ons meegaat de diepste duisternis in.  
In de dienst op Paasmorgen worden alle kaarsen weer aangestoken: het Licht heeft het 
duister overwonnen!  
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Gebedskring 
       
Een kaartje: teken van (mee)leven! 
In de gebedskring noemen we vóór het gebed, punten om 
voor te danken en voorbede te doen. Daarbij worden ook 
namen genoemd van mensen die ernstig ziek zijn of 
gezondheids- of andere problemen hebben. Vaak wordt 
na afloop van de kring een kaart bij hen bezorgd. Een 
enkele keer wordt daarop gereageerd: “Fijn dat je door 
zo’n kaart merkt dat er met je wordt meegeleefd en dat er 
ook in het gebed aan je wordt gedacht!”  
Mede om die reden wil ik graag uw aandacht vragen voor 
het meeleefbord, dat in het Michaëlhuis bij de trap naar 
beneden hangt. Op dat bord worden gemeenteleden 
genoemd die in een zorginstelling of revalidatiecentrum 
verblijven of door omstandigheden aan huis zijn 

gebonden. Er wordt geprobeerd de lijst up-to-date te houden. Mocht u namen missen 
op de lijst, wilt u dat dan doorgeven, bijv. aan de wijkouderling. “Omzien naar elkaar” kan 
prima door zo nu en dan een kaartje in de bus te doen bij iemand die genoemd wordt op 
het meeleefbord! Een kaartje in de bus: een kleine moeite, maar een groot plezier!  
Alvast hartelijk bedankt!  
Riek van Hussel 
 
BERICHTEN  
 
Verjaardagsochtend, woensdag 19 maart: ook de 75+ jarigen 
 
We zijn aan het aftellen naar de komende verjaardagsochtend 
in het Michaëlhuis op 19 maart.  
 
Het was gebruikelijk om op deze ochtenden de verjaardagen 
van 80+ gemeenteleden van te vieren.  
Maar: tijdens bezoeken hoor ik regelmatig dat mensen contacten missen met 
leeftijdsgenoten doordat er langzaam maar zeker toch bepaalde beperkingen in 
mogelijkheden optreden. En dat niet alleen vanaf 80 jaar maar vaak al eerder. Het is ook 
niet iedereen gegeven de leeftijd van 80 jaar te bereiken.  
Dat is de reden dat we als werkgroep hebben besloten om alle mensen die het afgelopen 
half jaar 75 of ouder zijn geworden uit te nodigen.  
 
Soms is er twijfel om te gaan omdat men niet vaak (meer) of helemaal niet, in de kerk 
komen. Dat is geen enkel probleem!  
Deze ochtend is een ontspannen en gezellige ochtend waarbij we ook graag 
mensen zien die tegenwoordig minder of niet meer naar de kerk komen. Dat 
maakt de verjaardagsochtend gelijk tot een soort reünie van (oud) 
kerkganger en ‘Leersummer.’ Neem dus vooral de stap om te komen. We 
zien naar u uit!  
 
Alle gemeenteleden die jarig zijn geweest tussen 1 oktober en 1 april zijn deze 
keer van harte uitgenodigd. Op korte termijn ontvangt u hier ook persoonlijk een 
uitnodiging voor. Misschien hebt u hem al ontvangen. Mocht dit, om welke reden ook, 
ergens mis zijn gegaan, beschouw dan aub deze aankondiging als uitnodiging.  
Alle genodigden mogen iemand meenemen: partner, kennis of een familielid. Het is 
tenslotte fijn om samen ergens heen te gaan.  Er is mogelijkheid om gehaald en gebracht 
te worden door onze kerktaxi.  

Omzien 
naar 

elkaar, 
door 

elkaar. 
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Het thema voor deze ochtend is ‘Ga je mee?’. De werkgroep heeft zijn best 
gedaan er weer een gezellige ochtend van te maken met bekende liederen, 
en verhaal en leuke vragen.  Tussendoor is er veel ruimte om gezellig met 
elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
Vanaf 9.45u staat de koffie/thee met gebak voor u klaar. 
Weet u van harte uitgenodigd!  
 
Mede namens de werkgroep, 
Pastor Yolanda van der Stelt 

 
 
Vespers in de veertigdagentijd 
 
In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, zijn er op vijf dinsdagen in de Johanneskerk 
vespers; voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd 
door de Johanneskerkgemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries en worden 
gehouden op dinsdag 11, 18 en 25 maart en op 1 en 8 april van 19.30-20.00 uur.  
We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van 
bezinning, verstilling en gebed. 
 
 
Boekentip: Veertig jaar vrouwelijk predikantschap  
Een zoektocht naar de zin van het leven 

 
Steeds minder Nederlanders zijn betrokken bij een kerk. Waar dit 
in 2015 nog 41% was, is dit inmiddels naar 30% gezakt volgens het 
CBS. Waarom is Corine Beeuwkes-van Ede wel in de kerk 
gebleven, waar zij als predikante al vele jaren met plezier werkt, 
terwijl zoveel leeftijdsgenoten de kerk vaarwel hebben gezegd? 
 
In het Bijbelboek Prediker kijkt een pensionado terug op zijn leven 
en deelt zijn opgedane levenswijsheid met de lezer. Prediker is een 
man uit het verleden met allerlei gedachten over het leven en je 
zou hem zinzoeker bij uitstek kunnen noemen. 
 

Het bracht Corine Beeuwkes-van Ede op het idee om een boek over 
haar eigen zoektocht in en door het leven te schrijven na bijna veertig 
jaar predikantschap, maar dan wel vanuit vrouwelijk perspectief én in 
een andere tijd geschreven. 
 
“Het boek gaat over mijn eigen geloofsweg en daar spelen mijn 
gemeentes waar ik gewerkt heb ook een rol in mee. Dus ook Leersum 
komt aan bod. Ik denk dat het veel herkenning zal geven.”  
Hartegroet! Ds. Corine Beeuwkes  
 
 
Interactieve lezing Emanuel Rutten: ‘Van algemeen theïsme naar christendom’ 
Dinsdag 8 april, 20:00 uur in Andrieskerk Amerongen 
 
Vorig jaar op 14 februari 2024 gaf Emanuel Rutten in de Andrieskerk een lezing voor 
‘redelijke argumenten voor het bestaan van God’. De aankomende lezing ‘van algemeen 
theïsme naar christendom’ is een vervolg op de vorige lezing. 
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Meer informatie; https://pwamerongen.nl/2025/02/06/emanuel-rutten-terug-in-de-
andrieskerk-van-algemene-theisme-naar-christendom/ 
 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot (06-17200247) 
 
14 mrt. Ds. Arend Altena 
28 maart Ds. Jan Stelwagen 
11 april Ds. Diederiek van Loo 
 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De kindernevendienst begint vanaf zondag 
met het project van de veertigdagentijd: Een 
Nieuwe Dag. 
 

Elke dag gebeurt er een klein wonder: de zon 
komt op; een nieuw begin. Het laat zien dat er 
altijd een nieuw begin mogelijk is, hoe donker 
de nacht ook geweest is.  
In de veertigdagentijd leven we toe naar 
Pasen; het feest van het nieuwe begin. We 
lezen verhalen die toekomstgericht zijn: er 
worden nieuwe mogelijkheden geopend, 
nieuwe kansen voor het leven. Met tot slot het 
lege graf op de paasmorgen: God maakt een 
onvoorstelbaar nieuw begin. 
 

De volgende verhalen staan de komende 
weken centraal: 
 

Zondag 9 maart – Lucas 4:1-13- ‘Wie is de 
baas?’ 

 

Jezus is veertig dagen in de woestijn. Hij wordt op de proef 
gesteld door de duivel, die probeert hem van Gods weg af te 
brengen. Maar Jezus luistert alleen naar God. Daarna begint Jezus 
aan zijn verkondiging. 
 

Zondag 16 maart – Lucas 9:28-36- ‘Ken je dat verhaal?’ 
 

Op een berg verandert Jezus: zijn gezicht verandert en zijn kleren 
worden stralend wit. Mozes en Elia, twee profeten uit oude 
verhalen, verschijnen aan Jezus en praten met Hem over de weg 
die Hij moet gaan. Het verhaal van Jezus staat niet los van de 
oude verhalen uit de Bijbel. 

 

Projectlied: Een nieuwe dag 
Melodie: ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 

 
Elke zondag: 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
Eerste zondag: 
Wie is de baas, wie heeft de macht, 
wie geeft jou moed en nieuwe kracht? 
Blijf steeds vertrouwen op de Heer 
want Hij beschermt je telkens weer. 
 
Tweede zondag: 
Een oud verhaal gaat nooit voorbij: 
God wijst de weg, Hij is dichtbij. 
Hij kent je angst en verdriet 
en jou verlaten zal Hij niet. 
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Dropping 

 
Kom je gezellig naar de dropping op 
vrijdagavond 4 april?  Gedropt worden 
op een plek ergens in het donker en 
zelf de weg terugvinden met je 
groepje. Deze Expeditie editie beloofd 
een extra spannende te worden!  

 
Na afloop is er op het plein wat lekkers te eten en te drinken.  
Neem ouders of vrienden gerust mee! Iedereen is welkom bij 
deze gemeenteactiviteit van de kerk. Inloop 4 april vanaf 19:00 
bij het Michaëlhuis. 
Inschrijven via de QR-code, of bij Gijs zelf. 
 
 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Bevestigings- en intrededienst ds. Hendrik Mosterd op 8 juni 2025 
  

Eerder communiceerden we het goede nieuws dat dominee Hendrik Mosterd het beroep 
heeft aangenomen. In deze nieuwsbrief het bericht wanneer hij start als predikant van 
onze gemeente. Voor de bevestigings- en intrededienst hebben we zondag 8 juni 
afgesproken, dat is met Pinksteren. We zijn blij dat we als gemeente al zo snel een 
nieuwe predikant hebben! 
Dit bericht is vooral bedoeld om de datum van 8 juni te noteren in uw/jouw agenda. 
Meer informatie over deze Pinksterzondag in een volgende nieuwsbrief. We denken 
daarbij onder meer aan een lunch aansluitend aan de kerkdienst voor alle aanwezigen. 
Wordt vervolgd! 
 

 

Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10,00 via mevr. N. Bijkerk 

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 9 maart   
 
-Orgelspel  
-Welkom 
-Psalm 25: 1, 2 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ 
-Bemoediging en groet 
-Kyriegebed Lied 558: 1, 6, 8 en 9 ‘Jezus om uw…’ 
-Aansteken van de ‘Lijdenstijd-kaarsen’ 
-Paasproject  
-Projectlied: ‘Een nieuwe dag’  
-Gebed bij de opening van het woord 
-Gezang 112: 1 en 2 ‘Een naam is onze Hope’ 
-De 40dagen tijd   

Zondag 9 maart 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: pastor Yolanda van der 
Stelt, Maurik 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat  
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Boerderij de 
Toekomst 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 



10	
	

-Op Toonhoogte, Lied 119: 1, 2 en 5 ‘Jezus leven van ons leven’ 
-De kleur van Pasen 
-Lied 552: 1 en 2 ‘Dit is een dag van zingen’ 
-Schriftlezing O.T.  Deuteronomium 5: 6-21 
-Lied 1005: 1 ‘Zoekend naar licht’ 
-Schriftlezing N.T.  Lucas 4: 1-13 
-Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 
-Overdenking 
-Lied 362: 1 en 2 ‘Hij die gesproken heeft’ 
-Herbevestiging van ambtsdragers  
-Bevestiging pastoraal medewerkers 
-Bevestiging door gemeente 
-Lied 794: ‘Gods zegen bidden we je toe’ 
-Dankgebed, voorbede en ‘Onze Vader’ 
-Opwekking 268: ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’ 
-Collecte  
-Slotlied 442: 1 en 2 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
-Doven van 1 kaars 
-Zegen   
 
Orde van dienst – biddag 12 maart en zondag 16 
maart 
 
De liturgie voor deze diensten is nog niet bekend. 
In de loop van komende week zal deze op de 
website verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen 
via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via 
kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
23 maart: ds. P. van Winden, Soest – derde zondag veertigdagentijd 
30 maart: ds. G.J. de Jong, Rhenen – vierde zondag veertigdagentijd 
6 april: ds. W. Nijkamp, Culemborg – vijfde zondag veertigdagentijd 
  
 
Activiteitenagenda 
 
11 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
25 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
2 april   10.30 uur  Pastoraal Spreekuur/  Michaëlkerk   
       Open Kerk 
2 april   14.00 uur  Bijbelgesprekskring  Michaëlhuis 
4 april   v.a. 19.00 uur  Dropping   Michaëlhuis 
7 april   20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis  
 

Zondag 16 maart  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. J. Zomer, Staphorst 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Buddy to buddy 
Collecte Kerk: Bijstand pastoraat 

Biddag – woensdag 12 maart  
Aanvang: 19.30 uur  
Voorganger: ds. D. Atema, Barneveld 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Marian Clarijs 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Voedselbank 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!   
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 maart 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 20 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


